Sjeminie A’tseret en Simchat Tora met het Poeriemvrouwtje

SJEMINIE A’'TSERET / SIMCHAT TORA — WAT HET WETEN WAARD IS

Meteen na de twee jomtov-feestdagen en vijf tussendagen van Soekot begint een ander feest dat Soekot als
het ware afsluit: Sjeminie A’'tséret. Sjeminie betekent acht en A'tséret slot, vandaar de naam Slotfeest voor
deze achtste en negende dag.

Gedurende dit feest wordt een speciaal gebed om regen gezegd. In Israél begint rond deze tijd de eerste
regen te vallen na een lange, droge zomer. Maar ook buiten Israél wordt dit gebed gezegd; daarmee bewijzen
wij onze verbondenheid, overal ter wereld, met ons joodse land.

Op Simchat Tora wordt ieder jaar weer de Tora uitgelezen. Gedurende het jaar wordt iedere sjabbat een
sidra = gedeelte uit de Tora voorgelezen. Op Simchat Tora is het laatste gedeelte uit het vijfde boek van
de Tora, Dewariem=Deuteronomium aan de beurt.

Meteen daarna beginnen wij weer opnieuw met het eerste hoofdstuk van de Tora, uit het boek
Bereésjiet=Genesis.

Degene die het laatste stukje van de Tora voorleest, wordt Chatan Tora genoemd, dat betekent Bruidegom
van de Tora; degene die weer begint heet Chatan Bereesjiet ofwel de Bruidegom van het Begin heet. In sjoel
wordt er heel blij met de Tora-rollen gedanst en gezongen. De Tora is immers het Boek van G.d! Kinderen
zwaaien met vlaggetjes én ... krijgen veel snoep! Mmm...

Ik zag twee gansjes

maken dansjes

0, het was een wonder!

De Tora weer uitgezongen
Beree’sjiet opnieuw begonnen
sjoeledans, Simchat Tora

ik dans daarmee en leef ernaar!

I. Vorst. Initialen: 1V.
In Romeinse cijfers is dat 4.

Gevraagd of dat cijfer een diepere betekenis heeft, antwoordt rabbijn Vorst: "Het is omdat ik graag feest 4!"
Inderdaad: feest vieren en feest laten vieren. Anderen leren hoe je de joodse feesten viert.



